
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASKC PRESENTEERT 

SPORTKAMP 2017 

AVONTUUR IN NEDERLAND 



Beste jeugdlid, 

 

Het is weer bijna zo ver. Na een lang en vermoeiend schooljaar en een minder lang maar nog 

vermoeiender korfbaljaar, staat de grote vakantie weer voor de deur. En dit jaar start de vakantie met 

een gigantische knal, want je mag de eerste week al direct mee op ons geweldige sportkamp. WOOP 

WOOP. 

 

Blijkbaar hebben jullie er weer gigantisch veel zin in, want er hebben bijna 60 jeugdleden 

ingeschreven, wat volgens ons bijna een record is. Om zo’n grote, enthousiaste, bizarre en actieve 

bende te entertainen is er natuurlijk ook een bangelijke begeleidingsploeg nodig. We hebben dit jaar 

weer een topteam samengesteld uit nieuwelingen, oudgedienden en een paar heel oud gedienden 

(Sorry Kurt en Johan, te gemakkelijk ☺). We zijn dit jaar maar liefst met 11 begeleiders, wat ook wel 

nodig is voor zo’n grote bende. Jullie zijn natuurlijk reuze benieuwd, dus hier volgt jullie begeleiding 

voor 2017, in willekeurige volgorde (of van jong naar oud ☺): 

 

Caitlin Verrijcken, Stefan Danssaert, Alex Stouthuysen, Natasja Verschueren, Aline Vermeiren, Leen 

Malomgré, Jimmy Van De Velde, Evy Van den Broecke, Bart Malomgré, Johan de Boeck en last but 

not least, Kurt van der Flaes. 

 

Om er voor te zorgen dat dit geweldige team zich nog meer met jullie kan bezig houden, nemen we dit 

jaar ook 2 kookouders mee, namelijk Maurice Calle (de papa van Jonas van de U14) en Inge Nolf. Zij 

zullen ervoor zorgen dat jullie lekker kunnen eten en genoeg energie zullen hebben om het sportkamp 

te overleven. 

 

Dit jaar trekken we met ons kamp voor het eerst naar het buitenland, namelijk naar het verre en 

exotische Nederland. Asjemenou sjeg. We zullen verblijven in de Eiken Stek, een voormalige 

boerderij, in het dorpje Wekerom, in de buurt van de Hoge Veluwe. Hieronder zien jullie een foto van 

deze leuke locatie. 

  



Ziet er leuk uit he. Je ziet op de foto ook al een stukje van de grasvlakte, maar deze is nog veel groter. 

Op 100 meter stappen is er ook nog een groot bos, dus we hebben veel ruimte om ons bangelijk te 

amuseren. 

 

Je ziet het, alle elementen zijn aanwezig om er weer een super sportkamp van te maken, het enige dat 

we nog nodig hebben is jullie inzet en goede humeur. Wij hebben er alvast veel zin in, hopelijk jullie 

ook. 

 

Met super vrolijke groeten, 

 

Jullie begeleiding 

 

 

WAARSCHUWING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Disclaimer: het onderstaande artikel is niet serieus bedoeld ☺ 

 

Hoewel bovenstaand artikel doet uitschijnen dat alles zonnegeur en rozenschijn zal zijn op dit kamp, 

zijn er veel gevaren verbonden aan een buitenlands kamp. Nederland is namelijk geen onderdeel van 

de beschaafde wereld. Om dit kamp te overleven is het dus belangrijk dat jullie weten welke gevaren 

jullie kunnen tegenkomen: 

 

1) Tropische ziektes 

Aangezien Nederland een tropisch klimaat heeft, is het mogelijk dat je een 

gevaarlijke tropische ziekte oploopt, zoals bijvoorbeeld malaria of de 

slaapziekte. Ga op voorhand langs uw huisarts om te vragen welke 

vaccinaties noodzakelijk zijn als je naar Nederland gaat. 

 

 

2) Verdrinking 

Grote delen van Nederland liggen lager dan de zee. Dit wil zeggen 

dat ze dus onder het water liggen en dat je hier niet kan ademen. Om 

je hierop voor te bereiden kan je jezelf best trainen om zolang 

mogelijk je adem in te houden. 

 

 

3) Inboorlingen 

De lokale bevolking, ook wel Nederlanders genaamd, staat er om bekend dat ze 

nogal luid en aanwezig kunnen zijn. Dit kan verwarring, irritatie, gehoorschade 

of zelfs doofheid veroorzaken. Om je hiertegen te wapenen kan je best 

oordopjes meenemen. 

 

 

4) Spraakverwarring 

Nou hebben Nejderlanders op sich al een geinig en 

sjappig taaltje. Dit kan soms leiden tot verwarring. 

Sommige inboorlingen, de Friezen, syn hielendal 

net te begripe, wat it fieren fan in ûnderinoar 

petear hiel slim en vermoeiend meitsje kin. Je kan 

daarom best een woordenboek of zelfs een tolk 

meenemen. 

 



5) Inheems voedsel 

Dit is waar het echt helemaal fout kan gaan. Op het 

gebied van voeding zijn de Nederlanders een raar volkje. 

Ze eten frietsaus in plaats van mayonaise, halen eten uit 

de muur, lusten graag kaas en zoute drop en eten bij alles 

pindakaas of pindasaus. En nog veel meer raars. Het 

enige dat je kan doen om te overleven is je eigen eten 

meenemen. 

 

Als je je op deze gevaren voorbereid, is het misschien mogelijk dat je toch een aangename reis hebt. 

 

Veel sterkte gewenst, 

 

Het ministerie van buitenlandse zaken 

 

  



  

 
Goed om te weten 

-De rekening voor drinken en snoep wordt 
donderdag betaald na aankomst op het clubhuis. 
-Omdat we naar het buitenland gaan is het heel 
belangrijk dat elk lid volgende zaken bij heeft: 
         *identiteitskaart of  kids-ID 
         *document van ouderlijke toestemming 
Zonder deze documenten mogen we het kind niet 
meenemen.  



IK GA NAAR NEDERLAND EN NEEM MEE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slaapzak 

Bed overtrek 

Kussen 

Kussensloop 

Pyjama 

Pillamp 

Toiletgerief 

Voldoende sportgoed, trainingspakken, shorts, T-

shirts, kousen, schoenen, die een beetje tot zeer vuil 

mogen worden (houd rekening met goed en slecht 

weer) 

Voldoende proper ondergoed 

Vrijetijdskledij voor ’s avonds 

Pantoffels (om ons gebouw proper te houden 

‘Boerderij’ verkleedkleren 

Regenkledij (hopelijk komt deze ongebruikt terug) 

Zonnecreme 

Zwemkledij 

Pet of ander hoofddeksel tegen de zon 

Zak om vuil goed in te doen 

Keukenhanddoek 

Eventueel pingpongpalletjes 

Identiteitskaart of kids-ID 

 

 



*Iedereen vanaf U10 staat op een afwaslijst. Iedereen werkt hier opgewekt aan mee  

* We slapen in slaapzalen. Vanaf het avondspel mag je daar enkel zijn om te slapen. 

RICHT(WAS)LIJNEN ☺☺☺☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

*3x fluitsignaal =   

verzamelen of 

einde spel 

*Schoenen 

worden netjes in 

de inkomhal 

gezet 

*Binnen dragen 

we pantoffels 

*Niemand verlaat 

het terrein of 

activiteit zonder 

iemand van de 

begeleiding te 

verwittigen. 

*Iedereen doet 

alle activiteiten 

mee! 

* U8 en U10 doen 

niet mee aan het 

nachtspel. 

 

*U12       

mogen     

kiezen of ze  

      meedoen 

 

*Heb respect voor 

de natuur!!!!!! 

Afval wordt in  de 

broekzak 

gestoken tot we 

terug in de 

bungalow zijn. 

 

*IPod's, MP3’s … 

worden niet 

meegenomen. 

 

*GSM ’s mogen mee, 

maar worden 

afgegeven aan de 

begeleiding bij het 

begin van het kamp. 

Elke dag krijg je hem 

een half uurtje terug. 

*NIEMAND neemt 

alcohol mee van 

thuis. Overtreders 

krijgen een sanctie. 

 

*Enkel onze oudere 

jeugd mag eens een 

biertje drinken, als 

alle activiteiten 

voorbij zijn. De 

hoeveelheid wordt 

gecontroleerd. 

 

*Roken mag enkel 

buiten. Enkel zij die 

toestemming 

hebben van thuis 

mogen roken. 

*Indien nodig 

helpen de oudsten 

de jongsten met 

aankleden, 

wassen,… 

 

*Het is VERPLICHT 

u te 

AMUSEREN!!!!!!!!!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 
08.00 u: Samenkomst op parking Zeurt 

08.15 u: Vertrek 

10.15 u: Aankomst op de Eiken Stek 

12.00 u: Middagmaal: Tqfl nfu fjfsfm 

14.00 u: Spel: Identical  

18.00 u: Avondmaal: Tqjobajftupnq nfu xpstu 

20.00 u: Spel: Nederland voor dummies 

 

DINSDAG 

07.30 u: Opstaan 

08.00 u: Poucjku 

09.30 u: Spel: Wie weet dat? 

12.00 u: Middagmaal: Tqbhifuuj 

14.00 u: Spel: Gezelschapsspelen XXL 

18.00u: Avondmaal: Hfiblucbmmfo nfu lsjflfo 

20.00 u: Spel: De muziekquiz is morgen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 

07.30 u: Opstaan 

 

08.00 u: Poucjku 

09.30 u: Spel: Het Hollandse mysterie 

12.00 u: Middagmaal: Tdiojuafm nfu cppoukft fo 

bbsebqqfmfo 

14.00 u: Spel: Nou laten we even een rondje lopen jochie  

18.00 u: Avondmaal: Sbwjpmj 

20.00 u: Spel: Schlagerfestival 2.0 

                       DONDERDAG 

07.30 u: Opstaan 

08.00 u: Poucjku 

09.30 u: Spel: Xtreme dutch sports 

12.00 u: Middagmaal: Mpfnqjb nfu sjktu fo dvssztbvt 

14.00 u: Spel: Hollandse hutsepot 

17.00 u: Avondmaal: Ipuepht 

18.00 u: Vertrek 

20.00 u: Aankomst (ongeveer) 

Om 08.00 u eten we 

steeds ‘ontbijt’ 


